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Herfst of nazomer?

Oktober 2024

De zomer is voorbij en officieel heeft de herfst haar intrede
gedaan. Maar gelukkig zijn er dan nog van die dagen of zelfs
weekenden dat je denkt: “het lijkt haast nog wel zomer!”
Gisteren bijvoorbeeld was nog zo’n dag. Heerlijk om er op uit
te trekken en te genieten van de eigen omgeving, die vaak
verrassend mooi en gevarieerd is.

Maar de herfst is ook de tijd voor reflectie, voorbereiding op
de winter die komt. En laat dat nu net zijn waar deze
Nieuwsflits over gaat!

Veel leesplezier.

Sebastiaan Talsma, secretaris

Beste nieuwe leden
(Geert, Ciska, Renger, Natasja, Yme.....en nog twintig anderen)

En dan besluiten jullie opeens lid te worden van de NTKC. Misschien hebben jullie er een tijd over
nagedacht. Is het nou werkelijk een vereniging waar je je thuis kan voelen? En wat betekent dat mede-
eigenaar zijn van negentien verschillende kampeerterreinen? Of je kende de vereniging al veel langer maar
lid worden, dat kwam er niet van.

En nu zijn jullie al een paar maanden lid, hebben al een keer je tent opgezet op een van de terreinen. Of
jullie zijn pas net een paar weken lid en moeten nog de weg vinden.

Zelf vond ik het spannend de eerste keer naar een terrein gaan: zullen er andere kampeerders zijn? En zo
niet, waar kan ik dan de sleutel vinden?

Dat eerste gesprek met een kampmeester, ook gewoon een lid, in een kleine, knusse caravan, kan ik mij
nog goed voor de geest halen. Buiten vriest het en straks moet ik weer mijn tent in. Het was
onderhoudend, maar vooral gezellig.

Voor jullie zal ook gelden dat jullie een drempel over moeten. Maar wij zijn blij dat jullie nu lid zijn. We
heten jullie graag welkom. Maak in de komende maanden even tijd. Dan kunnen we elkaar de hand
drukken en nader kennis maken. We zijn benieuwd naar jullie eerste ervaringen. Kom naar een van de
klusdagen op onze terreinen in Limmen of Texel, of de ledensessie bij het Ananasbos in Schagerbrug. Of
kom naar de Najaarsledenvergadering in Castricum. Als mede-eigenaar van de terreinen zullen we het
samen moeten doen. Op een leuke en ontspannen manier.

We gaan elkaar zien!

Gerd-Jan Mense, voorzitter




Klus- & kennismakingsweekend (of —dag) De Slufter & Limmen

Zowel op Texel (De Slufter) als Limmen wordt het weer tijd om de terreinen winterklaar te maken. Dat
houdt in dat er onderhouds- en schoonmaakklussen gedaan moeten worden, zoals snoeien, greppels leeg
halen, schilderwerk, schelpen aanbrengen, en dergelijke. De Terreincommissarissen hebben hun kluslijstje
opgesteld, ontvangen iedereen op zaterdagochtend met uitleg en dan kan eenieder een klus aanpakken die
hem of haar aanstaat.

De klusweekenden zijn er voor jong én oud, kort of lang lid, oftewel voor iedereen. Het is dé manier om je
mede-eigenaar te voelen van onze prachtige terreinen en om op een ontspannen manier het clubgevoel te
versterken en nieuwe mensen te leren kennen.

De data voor de klusweekenden zijn:

De Slufter (Texel) 19 & 20 oktober

Limmen 2 november

We beginnen zaterdagochtend om 9:30uur met koffie of thee en gaan
vervolgens aan de slag. Tussen de middag wordt er voor soep gezorgd.
Gereedschappen e.d. zijn aanwezig. Neem zelf eventueel
werkhandschoenen mee.

En wat is er leuker om het klussen te combineren met kamperen?? Een
beetje frisser dan zomers wellicht, maar op Limmen hebben we het
voordeel van de kampvuurkuil, die zeker gebruikt gaat worden. Op De

Slufter moet je het meer hebben van je warme slaapzak ;-)

We hopen op goed weer en een mooie opkomst!

Bas van Wieringen, TC Limmen
Jaap Sneep, TC De Slufter




Najaarsledenvergadering 22 oktober

Op dinsdagavond 22 oktober houden wij de gebruikelijke Locatie:

Najaarsledenvergadering (NLV) voor onze afdeling. Wij nodigen jou hier  Dorpshuis De Kern

graag voor uit. Overtoom 15, Castricum
(goed bereikbaar per openbaar

Ons verenigingsboekjaar is op 30 september jl. geé€indigd. En dat vervoer)

betekent dat we in de NLV het clubjaar 2023/2024 van de Afdeling

Kennemerland evalueren en gezamenlijk vooruit kijken naar het nieuwe Aanvang: 19:30u

clubjaar en ook de onderwerpen bespreken die op de Inloop vanaf:  19:00u

Clubraadvergadering van eind november op de agenda staan. We

bepalen ook wie — naast de voorzitter en secretaris van de afdeling — We willen uiterlijk 21:30u

naar deze Clubraadvergadering gaan om de afdeling te afronden.

vertegenwoordigen.
De vergaderstukken en het

FOKKE & SUKKE jaarverslag van de afdeling
NEMEN DEEL AAN DE CLUBVERGADERNG volgen zeer binnenkort, maar zet
o |
DAT NEMEN WE MEE de datum alvast in je agenda!

e JA, GOED ZO

ALS DE VORIGE KEER

RGVY

www.foksuk.nl

Ledensessie Ananasbos zaterdagmiddag 19 oktober 2024

Graag willen wij jou en eventuele gezinsleden uitnodigen voor een ledensessie in en over het Ananasbos op
zaterdagmiddag 19 oktober a.s. Doel van de middag is om leden van de afdeling te laten kennismaken met
het Ananasbos en zo de binding tussen leden en (hopelijk) toekomstig kampeerterrein te vergroten.

We komen samen bij het bos aan de Ruigeweg in Schagerbrug, op het pad die naar de molen voert.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

13:00u ontvangst met koffie/thee
13:10u welkom en uitleg door Gerd-Jan, voorzitter Kennemerland en Projectgroep Ananasbos
13:30u splitsing groep in tweeén. Eén deel gaat bos in om situatie te bekijken en op te nemen,

ander deel buigt zich over concept inrichtingsplan op papier. Na ca. 45 min wisselen de
groepen. Leden van de werkgroep Ananasbos zijn aanwezig voor beantwoording van
vragen en/of doorgeven van suggesties, ideeén, etc.

15:00u pauze
15:30u greppels in bos zichtbaar maken, voor gereedschappen wordt gezorgd
17:00u afsluiting




Het is handig om stevige schoenen aan te doen, eventueel zelfs laarzen en een paar werkhandschoenen
mee te nemen. Afhankelijk van het weer regelen wij een tent om droog te kunnen overleggen en elkaar te
kunnen ontmoeten.

Als je zaterdagmiddag 19 oktober wilt komen, laat dit graag even weten via: kennemerland@ntkc.nl.

Kennemer Fietstocht

De laatste week van juni 2024 was er natuurlijk weer de jaarlijkse Kennemer Fietstocht. Dit keer fietsten we
door Noord- en Zuid Holland en Utrecht.

De route ging dit jaar van Limmen naar het Naaldenveld in Aerdenhout, waar we een wandeling over het
prachtige terrein gemaakt hebben. Daarna fietsten we via de duinen en Katwijk naar

Hazerswoude waar we werden getrakteerd door Marion en een vriend op een (meezing) concert met 2
trekzakken. Dat was een leuke verrassing en er werd flink meegezongen.

Via het Groene Hart en de rivieren fietsten we naar Fort Everdingen, ook weer een prachtig terreintje. Het
werd steeds warmer en zo hebben sommigen van ons de route van Everdingen naar Den Treek toch wat
ingekort. Met wind tegen, in de zon over de dijken was het te warm. Maar ja, wat zouden we klagen: de
zomer was nu toch eindelijk echt begonnen!

In Den Treek hielden we onze rustdag. De heetste dag in juni! Dus uitrusten in de schaduw, wasjes doen,
een wandeling in de buurt en met een paar mensen zijn we nog naar het Henschotermeer geweest voor een
verfrissende duik. Hoogtepunt voor Frederieke in Den Treek was wel dat zij daar de wolf gespot heeft, niet
wetende dat niet lang daarna Den Treek dicht moest vanwege deze zelfde wolf!

Weer uitgerust en bijgetankt ging de tocht vanaf Den Treek via een mooie beschutte en groene route naar
Huizen, met even de flinke klim voor Soesterberg en een uitstapje langs de landingsbaan aldaar. Samen met
Peter heb ik die dag naast de nodige vogels nog een zwemmende slang en een steenmarter gespot; zulke
dingen zijn altijd weer leuk.




Vanaf Huizen via Naarden, Muiden en Amsterdam Noord ging de tocht verder. Van Monnickendam en
Volendam naar Edam, waar we net achter de dijk stonden op een mooie boerencamping. Hier konden we
pizza's bestellen en zo hebben we de laatste avond kunnen genieten van een heerlijke verse pizza en een
prachtige avondzon over het lJsselmeer.

De volgende dag ben ik zelf weer richting Haarlem gefietst. De rest ging nog naar Limmen
Het was een geslaagde week met fantastisch weer, mooie routes, fijn gezelschap en zeker voor herhaling
vatbaar! Volgend jaar weer!

Anke Brinkman

Eilandspolder Kanoparadijs

Terwijl het kommer en kwel in de wereld is, ging ik het weekend van 14 en 15 september kanoén in m’n
achtertuin: het kanoparadijs Eilandspolder. Samen met een leuk stel mensen kamperen in Graft en 2 dagen
genieten van de natuur en de lol met elkaar. Even niet denken aan de narigheid in de wereld...

Vrijdagmiddag stappen Wim en ik in onze auto’s en rijden naar camping Welgelegen in Graft. Het mooie
natuurgebied De Eilandspolder ken ik goed van de kano- en schaatstochten. Weilanden in een
veenlandschap omgeven door slootjes en plassen. We willen de route varen uit het boek ‘Kanoparadijs
Nederland’ van Jolanda en Frank: ‘Links de Schermer, keurig rechte hoeken met al even strakke wegen en




waterlijnen. Rechts de Beemster, die net zo geometrisch rechtlijnig is afgebakend. Daartussen het oude
land Eilandspolder, die door de chaotische structuur van slootjes in alles het tegendeel is van wat er
omheen ligt...".

Ook dit jaar kwamen er een aantal NTKC leden aanwaaien: uit Alkmaar de vrienden Reinhout en Sander die
met hun drie zoontjes in hun canadees meevaren. Ook Arjan uit Grootebroek was er. De NTKC'er ken ik van
de werkdagen op het terrein in Limmen. Verder het kanovolk: Ingmar & Marieke met hun rode Ally
canadees en Erik en Saskia met de 2 persoons deelbare kayak. Bartel, Wim en ik huurden een kano op de
camping.

Er heerst een ontspannen kanosfeertje. Het zonnetje schijnt en het is bijna windstil: het grote genieten is
begonnen. De 20 kilometer route uit het boek wordt een makkie. In Schermerhorn strekken we de benen.
Een broodje bij de picknick bank en een bezoek aan het kleinste huisje, één van de laatste tuindershuisjes.
Als opa Cornelis Konijn in 1987 sterft, erft zijn dochter Immetje het huisje. De erven verkopen het huisje
aan de gemeente en daarna kwijnt het al snel weg. De dorpsraad zorgt er echter voor dat het huisje
behouden blijft en opengesteld wordt om zo een stukje geschiedenis levend te houden.




Hierna varen we lands west/zuid, zien de drie poldermolens en de beeldentuin van Nic Jonk en vergapen
ons aan mooie huizen en achtertuinen in Grootschermer. In Noordeinde zien we een geweldig terras. Een
stel zit lekker te bieren: ‘Je doet jezelf tekort als je de Noordender Natte niet geproefd heb’. De meesten
gaan voor koffie, maar bierkenners (Bartel en ik) weten wel beter, wij gaan aan de Natte!

Teruggekomen bij de camping zijn we hongerig geworden. Het idee van Erik & Saskia om ‘pizza te gaan
eten’ wordt door drie andere fastfood liefhebbers gevolgd, de rest gaat zelf kokkerellen. Ik mag mijn
specialiteit pannenkoeken-bakken weer demonstreren. Het valt in de smaak, de geplande bonenschotel
wordt pas de dag erop opgegeten. ’s Avonds bij de picknickbank na wat slokjes rokerige whiskey, gaan we
(met dank aan Spotify) een rondje muzieken, waarna ik ontdek dat het ’s nachts toch wel frisjes is...

Zondag wordt het kanoplezier herhaald. Het doel is dit keer het terras van Driehuizen. Rond het middaguur
zijn we er en pakken één van de laatste tafeltjes. De skuumkoppe was voor mij, de rest ging voor het
gewone drink- en eetwerk. Na de bitterballen namen we afscheid van Ingmar & Marieke. Wij met z’'n
drietjes gingen nog even rondje De Rijp met als topafsluiting natuurlijk de bonenschotel!

Cor Zwaag
(https://coroppad.nl/eilandspolder-paradijs/)




E-mailadressen Afdelingsbestuur

Het algemene adres is: kennemerland@ntkc.nl

Daarnaast zijn er eigen adressen:

Gerd-Jan Mense gmense@ntkc.nl
Sebastiaan Talsma stalsma@ntke.nl

Hans van Niekerk hvanniekerk@ntkc.nl
Bas van Wieringen bvanwieringen@ntkc.nl
Jaap Sneep jsneep@ntkc.nl

Marjo Valkering mvalkering@ntkc.nl
Ton Bremer tbremer@ntkc.nl
Colofon

Samenstelling en redactie: Sebastiaan Talsma. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren? Stuur een
e-mail naar stalsma@ntkc.nl.




